
Thuisgroep 5 april 2026  
Dit materiaal sluit aan bij de dienst van 5 april, over Pasen. 

 

GEBED 
Laat iemand de avond openen met gebed. Bid voor een open en eerlijk gesprek en nieuwe 
verwondering voor de kracht van de Opstanding. 

 
CHECK-IN (10 minuten)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).  
 

• Hoe heb jij Pasen beleefd? 

 

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (20 minuten)  
 
Lees de volgende Bijbeltekst: 
Johannes 11:17-27 
[17] Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. [18] 
Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, [19] en er waren 
dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven 
was. [20] Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria 
thuisbleef. [21] Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet 
gestorven zijn. [22] Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ [23] Jezus 
zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ [24] ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op 
de laatste dag zal opstaan.’ [25] Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, [26] en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit 
sterven. Geloof je dat?’ [27] ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van 
God die naar de wereld zou komen.’ 
 

• Wat zien we dat Maria doet in dit verhaal? En Marta? 

• Welke emoties en vragen uit Marta in dit gedeelte? 
o Hoe reageert Jezus hierop? 

▪ Welke toon gebruikt hij als Hij haar beantwoordt? 
▪ Wat valt je op aan het antwoord dat Hij geeft? 

 

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (20 minuten)  
 
De opstanding waar Marta naar refereert is dat als God een nieuwe hemel en aarde maakt 
(Dit lees je onder andere in Jesaja 65&66, Ezechiël 40-48) de rechtvaardigen zullen opstaan 
(dit lees je in onder andere Daniël 12:1-3). Een hoop, maar wel één in de verte. N.T. Wright 
zegt hierover het volgende: "'Ik ben de Opstanding en het Leven', zegt Hij. 'Opstanding' is niet 
alleen een leerstelling. Het is niet alleen een toekomstig feit. Het is een persóón, en Hij staat 
hier voor Marta en daagt haar uit een sprong van vertrouwen en hoop te wagen." 
De Opstanding is niet (alleen) iets van ver weg en theoretisch, maar door Jezus heel dichtbij!  
Dit is dus geen theorie, we mogen allemaal de stap in vertrouwen nemen. Door in Jezus te 
geloven, begint het nieuwe leven nu en houdt niet op als we sterven. 
 

• Wat betekent het voor jou dat Jezus de Opstanding en het Leven is? 



• Hoe zit het bij jou? Is de opstanding iets theoretisch en ver weg of ervaar jij die nu al? 
 
Ook op andere plekken in het Nieuwe Testament komen we teksten tegen waarin Jezus als 
Opstanding verder uitgelegd wordt, bijvoorbeeld in Romeinen 6:3-5: 
[3] Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? [4] We zijn 
door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader 
uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. [5] Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook 
delen in zijn opstanding.  
 

• Sta even een moment stil bij deze tekst: herhaal de tekst een paar keer in je hoofd en 
laat vooral vers 5 op je inwerken en laat het je verwonderen. 

• Wat betekent het om te delen in Zijn opstanding? 
o Hoe beïnvloedt het delen in Zijn opstanding hoe jij je leven leidt? 
o Schrijf één of meerdere dingen op die je graag als onderdeel van jouw nieuwe 

Opstandingsleven met Jezus zou zien. Kijk hierbij voornamelijk naar je eigen 
leven en dingen die je nu doet of laat. Neem het briefje mee om het later nog 
eens voor jezelf te lezen. 

 
 

AFRONDING & GEBED (20 minuten)  
Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden. 
 
Laat iedereen een dankpunt noemen en bid hier samen voor. Je kunt bijvoorbeeld één voor 
één voor je eigen punt of dat van je buurman/-vrouw danken. 


