
Thuisgroep 11-17 januari 
 
Dit materiaal sluit aan bij de dienst van 11 januari 2026, onderdeel van de onderwijsserie Deel het 
Leven. 

 

GEBED 
Laat één persoon de ontmoeting openen met gebed. Bid voor kracht en wijsheid om het 
Leven te kunnen delen. 
 

CHECK-IN (10 minuten)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).  

• Omschrijf je kerstvakantie in 3 woorden. 
 

LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30 minuten)  
Handelingen 2:43-47 en 4:32-37 
Handelingen 2 
Het leven van de eerste gemeente 
[43] De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met 
ontzag. [44] Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles 
gemeenschappelijk. [45] Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. [46] Elke dag kwamen ze trouw en 
eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. [47] Ze loofden God en stonden in de 
gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen 
werden gered. 
 
Handelingen 4 
Het gemeenschappelijke bezit 
[32] Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen 
beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles 
gemeenschappelijk. [33] De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding 
van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk. [34] Niemand onder hen leed gebrek: 
wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen 
[35] en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen 
werd verdeeld. 
[36] Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas 
had gekregen, wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent. [37] Hij bezat een akker, 
die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. 
 

• Wat valt je op aan het leven van de eerste gemeente?  
o Welke motivatie hebben ze voor wat ze doen?  
o Welke levenswijze nemen zij vanuit deze motivatie aan? 
o Welke acties ondernemen zij vanuit hun levenswijze?  

• Welke zegeningen van God zie je?  

• Hoe zijn ze in hun daden en levenswijze een getuige voor de wereld om haar heen? 



 

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30 minuten)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).  

 
Het delen van het Leven zoals de eerste gemeente begint binnen de gemeente zelf. Hierbij 
gaan ze ook eensgezind met elkaar om en helpen waar nodig is, in hun geval uit zich dat 
bijvoorbeeld in de gemeenschap van bezit.  

• Hoe kun jij bijdragen aan de eensgezindheid binnen Op Doortocht? 

• Hoe kun jij bijdragen aan de hulpvragen van Op Doortocht? (Bijvoorbeeld op 
financieel gebied, bij het invullen van vacatures, door gebed, Betrokkenheid met 
elkaar, etc.) 

o Waar lever jij nu al je bijdrage? 
o Waar kun je je nog meer voor inzetten? 

 
De eerste gemeente leefde heel anders dan wij dat nu doen. Maar toch kunnen wij veel van 
hen leren in de navolging van Jezus en het getuige zijn. Ze delen uitvoerig het Leven, zodat 
anderen nieuwsgierig worden in wie God is. 

• Wat kun jij toepassen van hun levenswijze van de eerste gemeente om getuige te zijn 
naar de wereld om je heen? 

 

AFRONDING & GEBED (20 minuten)  
Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden. 
 
Bid voor de eenheid van Gods Kerk en de eenheid binnen Op Doortocht. 
 
Luister samen naar By our love (Versie van For King and Country: 
https://www.youtube.com/watch?v=bgj2uOIiCsE) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bgj2uOIiCsE

