
Thuisgroep 16 november 2025 
 
Dit materiaal sluit aan op de dienst van 16/11/2025: Ik zie, Ik zie wat ik niet zie 
Deel 3 van prekenserie “Hoop doet leven”  
 

INTRO 
 
Welkom bij het derde deel van de prekenserie ‘Hoop doet leven’. We begonnen de serie met 
de preek van Marijn Vlasblom waarin hij door het beeld van een ladder liet zien dat God 
overal aanwezig is op de bergen en de dalen van ons leven. Hij is erbij. Vorige keer nam 
Peter Kos het over door de kracht van het evangelie te laten zien door het verhaal van onze 
broeders en zusters uit Azerbeidzjan. Bijzonder hoe God mensen daar heeft geroepen en zo 
zichzelf aan de mensen bekend maakt. Prachtig ook hoe we zo samen kerk kunnen zijn over 
landsgrenzen heen. Deze zondag sprak Gijs Lammerts van Bueren over van geen zicht op 
hoop of redding naar zicht op hoop en redding. Wat een leerzame preek. 
 

CHECK-IN (10)  
• Ben je ooit een keer verdwaald geweest in je leven? Wat waren toen de 

omstandigheden? 

• Doe een kort rondje: Hoe zit je erbij vandaag? 

 
GEBED 

 

Neem 5 minuten om na te denken over afgelopen week. Waar heb je iets van God gezien 

afgelopen dag? Waarin heb je iets van het ‘zuchten van de schepping’ gemerkt of gezien? 
Bid met elkaar voor deze situaties of momenten en leg ze samen bij het kruis van Jezus. 

 
LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30)  

Romeinen 8 | 18-30 

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de 
toekomst zal worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods 
kinderen openbaar wordt. 20 Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar 
door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21 omdat ook de schepping zelf zal 
worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods 
kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en 
lijdt. 23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk 
bestaan. 24 In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen 
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, 
blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij 
weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 
woordloze zuchten. 27 God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit 
voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens 
zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29 Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, 
heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest 
zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij 
heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn 
luister. 



 

• Lees het tekstgedeelte hardop met elkaar. Pak eventueel allemaal je Bijbel erbij en laat 
ieder 2 verzen lezen. 

• Er worden een aantal woorden meermaals herhaald in het tekstgedeelte. Welke 3 
woorden vallen jou het meeste op? Wat zegt dit over het tekstgedeelte? Neem hier 5 min 
voor en bespreek daarna in de groep. 

• Wat is volgens jou de kern van het tekstgedeelte? Neem hier 5 minuten voor en bespreek 
daarna in de groep. 

• Wat is volgens het tekstgedeelte het antwoord op het zuchten van de schepping? Wat 
heeft dit met de hoop te maken? 

VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
(Benoem hoeveel tijd je hiervoor neemt, kom daarna weer bij elkaar als gehele groep).  

 
Tijdens de preek gaf Gijs Lammerts van Bueren een aantal voorbeelden van volharden. Hij 

vertelde over de mist tijdens de zwemmarathon van Florence Chadwick. Als voorbeeld voor 

het verliezen van zicht op redding en verlies op zicht op hoop.  

 

1. Denk aan het voorbeeld waar preek mee begon over de mist tijdens de zwemmarathon 

van Florence Chadwick. Waarin herken jij de mist in je leven en heb je door 

omstandigheden moeite met het zichthouden op Christus? 

2. Wat heb je nodig om vol te houden in hoopvol leven als het juist goed gaat? 

3. Volgens Prediker 4:7-12 sta je samen sterker dan alleen. Wij hebben elkaar nodig om 

‘op doortocht achter Jezus aan te gaan’. Hoe kan jij anderen helpen in tijden van 

tegenslag en in tijden als alles goed gaat? 

 

AFRONDING & GEBED (20)  
Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden. 

 

Ga aankomende week aan de slag met de volgende punten: 

 

1. Deel met elkaar waar een medestudent, buur, collega, vriend of familielid in de mist 

zit en bidt aankomende week expliciet voor deze persoon. Om solidair én hoopvol 

naast hen te kunnen staan. 

2. Neem een moment om te luisteren naar Gods Geest om te horen of jij/de kring iemand 

die in de mist zit praktisch bij kan staan. 

3. Schrijf voor jezelf aankomende week in je notitieboek of dagboek op waar jij hoop uit 

hebt geput die dag en waarin jij iets van Gods hoop kon laten zien. Dit mogen kleine 

onderdelen zijn, het hoeft niet altijd groots en bijzonders. 

 

Eindig met de ontmoeting met elkaar met gebed voor diegene die in de mist leven, die het 

zicht ontnomen is.  


