
Thuisgroep 1 – 7 december 2024 
Dit materiaal sluit aan op de dienst van 01/12/2024: Advent serie: Wachten 
 
In december gaan we in op het thema “wachten”. Door heel de Bijbel heen lezen 
we verhalen van mensen die wachten. Op God en zijn verlossing en vrede. We staan 
stil bij een aantal van die verhalen en gaan op zoek naar wat wachten betekent voor 
jou en mij in hoe we samen leren leven als Jezus. Naar hoe het ons helpt en leert te 
vertrouwen op God en uit laat zien naar de komst van de Vredekoning: Jezus.  
 
Wil je je verder verdiepen of oefenen als het gaat om wachten? Onderaan het 
materiaal vind je een challenge en meer verdiepende input. Mooie tijd samen! 

GEBED (5) 

o Neem voordat je verder gaat een moment stilte om dat wat je bezighoudt 
aan God te vertellen en je aandacht te richten op jullie ontmoeting en wat je 
daar mag leren van God en elkaar. 

o Nodig in gebed Gods Geest uit in jullie ontmoeting en luister of zing samen 
“Verwachten, Sela”  

 
CHECK-IN (10)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
 

o Kun je uit je kindertijd een situatie herinneren dat je het gevoel had ergens 
ontzettend lang op te wachten? 

o Hoe voelde het om uiteindelijk te krijgen waar je lang op wachtte? 
o Heb je dat gevoel afgelopen jaren nog wel eens gehad? 

o Niet alles waar we op wachten gebeurt: 
o Heb jij een onvervuld verlangen? Hoe ga je hier mee om? 
o Wat voor rol speelt je geloof hierin? 

 
 
LEES & VERKEN | Verken met elkaar het tekstgedeelte (30)  
 
Lees Genesis 2:1-4; 3:15 en Lukas 1:67-79 |  
 
Genesis 2 | 1 Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2 Op de 
zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk 
dat Hij gedaan had. 3 God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die 
dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.4 Dit is de geschiedenis van de hemel en 

https://open.spotify.com/track/4cYlWE4deoZJ5adiiyWYE8?si=96639d6a56854e84


de aarde, zo werden ze geschapen. 
 
Genesis 3 | 15 Vijandschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht 
en het hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel.’  
 
Lukas 1 | 67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze 
profetie: 68  ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk 
ontfermd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het 
huis van David, zijn dienaar, 70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn 
heilige profeten: 71 bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen 
die ons haten. 72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert 
Hij zich zijn heilig verbond: 73  de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze 
vader, 74 dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, 
75 oprecht en toegewijd, ons leven lang. 76  En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: 
profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor 
Hem gereed te maken, 77  en om zijn volk bekend te maken met hun redding door 
de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze 
God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 79  en schijnen over 
allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten 
kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

• Lees de tekstgedeelten samen door vers voor vers af te wisselen 

• We lezen de tekst nogmaals door aan de hand van Lectio Divina. Dit is een 
bijbelstudiemethode dat Bijbellezen met gebed combineert. 

 
Er zijn vier stappen, neem per stap ongeveer zeven minuten. Bepaal met elkaar of je 
dit in kleine groepjes van 3 mensen doet of ieder voor zichzelf. 

1. Lezen (lectio: Lees de Bijbelteksten herhaaldelijk en zorgvuldig. Ga hierin 
op zoek naar de woorden die je op dit moment speciaal raken. 

2. Mediteren (meditatio): Neem een moment om de woorden op je te laten 
inwerken. Wat doen ze met je leven, je ervaring en je gevoel? 

3. Bidden (oratio): Bid en bespreek met God wat de woorden tot je zeggen. 
4. Rusten (contemplatio): Neem een moment van stilte om aanwezig te zijn 

(te wachten) in Gods aanwezigheid. 
 

Wissel uit met iemand uit de groep. Wat vertelde de tekst je door Lectio Divina? 

 
 
 
 



VERDIEP | Verdiep en deel waar en hoe dit jouw leven raakt (30)  
Bestaat je groep uit 7 of meer personen? Deel de groep dan op in groepjes van 3 à 4 personen.  
 
Peter gebruikt in zijn preek voor het omgaan met wachten drie woorden: 

• Erkennen, waarin wachten wordt geduid als deel van ons bestaan; 

• Leren, waarin wachten een moment van leren is; 

• Vertrouwen, waarin wachten als een kleuring is van Gods almacht, goedheid, 
beloftes en hoop die in Hem is. 

o Welk van deze drie troosten jou het meest in je momenten van 
wachten? 

o Hoe herinner je jezelf hieraan? 

• In Lucas 1v68 staat: “Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich 
over Zijn volk ontfermd en verlost”. 

o Hoe merk jij Gods ontferming op in jou wachten? 
o Hoe prijs jij Hem hiervoor? 

• De schrijvers van de psalmen herhalen regelmatig Gods beloften en smeken 
Hem in hun wachten. 

o Hoe spreek jij met God over je onvervulde verlangens? 
o Ken je Zijn beloften die iets zeggen over je onvervulde verlangens? 

 

AFRONDING & GEBED (20)  
Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden. 

 

• BIDDEN | Bid samen voor volharding in het wachten, bid dat Zijn Geest ons 
helpt in het leven met de teleurstelling van wat niet is en de kracht om vol te 
houden Hem overal in te verwachten. 

• DANKEN | Prijs God door samen Psalm 103 uit te spreken  
 
 
CHALLENGE 

• Kies één ding in je leven waarop je wacht en echt geduld nodig hebt. 

• Beschrijf voor jezelf hoe dit moment eruitziet waar je zolang op wacht. 

• Welke kansen en bedreigingen kom je tegen. Schrijf ze kort en bondig op. 

• Plan elke week een moment om dit bij God te leggen. 
o Train jezelf om niet passief (afwachtend) maar actief (uitziend) te wachten 

op datgene dat je hebt neergezet. Neem eventueel anderen mee in het 
samen uitzien naar de uitkomst. 

• Doe dit net zo met Christus’ komst. Neem de tijd om uit te zien naar wat we 
vieren bij Kerst en dat Christus eens weer terugkomt. 



VERDIEPING 
We lazen drie tekstgedeeltes die gaan over wachten en een lijn schetsen van hoe we als 
mens wachten op verlossing door God beloofd.  
 
1. God die een dag van rust neemt zoals we dat elke week nog herdenken.  
2. Het moment na de zondeval in Gen. 3:15 dit wordt ook wel het proto-evangelie 
genoemd. Het is het eerste Messiaanse profetie in het OT maar het zal nog lang duren 
voordat het zover is.  
3. En de lofzang van Zacharias wanneer Johannes de Doper geboren wordt. Hij weet dat de 
Messias binnenkort komt, de redder van de wereld.   
 
God schiep de wereld en de mens mocht erin wonen. Samen wandelden ze in Gods tuin en 
verwonderden ze zich over alles wat Hij maakte. De slang verleidt de mensen en de mensen 
kiezen wat God niet wil; de zondeval. God vervloekt de slang, en in zijn spreken naar de 
slang belooft hij de mensen in Genesis 3:15 dat het nageslacht van de vrouw zal overwinnen 
op het kwaad. Eva verwachtte een goddelijk kind dat haar en Adam en met hen de hele 
wereld zal redden. Ze kregen Kaïn en Abel. Het bijzondere is dat wanneer je de tekst in het 
oorspronkelijke Hebreeuws opzoekt je leest dat Eva zegt over de geboorte van Kaïn: “Ik 
heb gebaard een man: YHWH.” (zie bv het commentaar van Fruchtenbauch A.G.,Messianic 
Christology p.15, 1998; Luther, M. Genesis, tr. Mueller, J.T. pp80-81, 1958 (commentaar)). 
 
Eva had hoop dat ze met Kaïn de Messias had gebaard. We weten echter dat Kaïn zijn leven 
heel anders dan een Messias zal leiden. Nadat hij zijn broer Abel vermoord vertrekt hij en 
lijkt wat God beloofde aan de mens verloren. 
 

• Wat leer je over God in hoe hij omgaat met de mens en de slang? 
• Hoe moet het zijn geweest denk je voor Adam en Eva om Kaïn te verliezen? 
• Heb jij weleens ergens je hoop op gevestigd en het toen verloren? 

 
God vergeet zijn belofte niet, hij gaat verder met de familie van Adam en Eva. Onze 
geschiedenis is niet bepaald door Kaïn en zijn nageslacht. Na de dood van Abel geeft Hij ze 
andere zoon: Set. Dat betekent ‘plaatsvervanger’. Adam is dan al 130 jaar. Voor Adam en 
Eva moet het wellicht lang gevoeld hebben alsof er geen hoop meer was, maar God geeft 
Set. Hij gaat daarmee verder met zijn verlossende werk. Geeft hoop in het wachten op de 
Verlosser die zal komen; Jezus.  
 
Eva, en alle mensen met haar, zouden nog zeker 4000 jaar moeten wachten totdat 
uiteindelijk Zacharias de aankondiging kreeg, begreep en wist: de tijd is nu. De Verlosser 
van de wereld, beloofd aan Eva, komt eraan.  
 

• Neem de tijd om stil te zijn en staan bij Gods belofte, zijn trouw en zijn timing. Wat 
geeft God jou daarin? Wat wil je daarover aan Hem teruggeven? 


