
Thuisgroep 8-14 september 2024 
 
Dit materiaal sluit aan op de dienst van 8 september 2024, Startzondag 

 
WELKOM & START  

Welkom in een nieuw seizoen Thuisgroep zijn met elkaar! 

We willen met elkaar samen leren leven als Jezus in de Thuisgroepen door ons te 
verdiepen in Gods Woord, te delen over onze zoektochten, vragen, kennis en 
ervaringen door te bidden en door te oefenen in datgene waarover we aan het 
leren zijn met elkaar.  

 
KENNIS MAKEN/ CHECK-IN  

Gebruik deze ontmoeting om kennis te maken met nieuwe thuisgroep-leden en 
om goed bij elkaar in te checken over hoe je het nieuwe seizoen instapt!  

• Neem de tijd zodat ieder zich voor kan stellen 
• Kies een leuke vorm waarin je grappige of belangrijke dingen over elkaar te 

weten kan komen.  
• Is dit de eerste keer na de zomer dat jullie elkaar weer zien? Neem de tijd 

om bij te praten: hoe is de zomer voor je geweest? Wat was er mooi in en 
wat misschien wel lastig? 

 
AFSPRAKEN | Welke afspraken willen jullie met elkaar maken? 

Neem de tijd om met elkaar een aantal praktische dingen af te spreken: 
- Op welk moment komen jullie bij elkaar? 
- Op welke locatie? 
- Wat verwachten jullie van elkaar qua voorbereiding/ initiatief nemen?  

o Wie bereid de inhoud van de avond voor? 
o Wie neemt er wat lekkers mee?  
o Wie denkt aan …  

 
 

LEES & VERDIEP 

Lees met elkaar Efeze 3:14-21  

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke 
gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge Hij vanuit zijn rijke luister u 
innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof 



Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de 
liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte te begrijpen, 19 ja de liefde van Christus te kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.  
20 Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij vragen of denken, 21 aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

• Wat voor verrassends heb jij ontdekt “de liefde van Christus die alle kennis 
te boven gaat” omdat je onderdeel bent van een geloofsgemeenschap? 
 

• Als Op Doortocht willen we SAMEN | LEREN | LEVEN als Jezus. Bespreek 
met elkaar: 

o Hoe ziet SAMEN er voor jou uit binnen deze thuisgroep?  
 Wanneer ervaar jij een “samen” binnen de thuisgroep? 
 Hoe kan jij bij dragen hieraan? 
 Wat heb je van de andere nodig? 

o Hoe ziet LEREN er voor jou uit binnen deze thuisgroep?  
 Hoe leer jij graag? 
 Waarover hoop je te leren dit seizoen? 
 Wat verwacht je van de groep als het gaat om samen leren? 

o Hoe helpen jullie elkaar dit seizoen om datgene wat je leert toe te 
passen in jullie eigen LEVEN?  
 

• Paulus buigt zijn knieën voor de Vader, die ook de Vader is van onze 
gemeenschap.  

o Wat wil jij God vragen voor jezelf en jullie thuisgroep dit seizoen?  
o Wissel kort uit in tweetallen.  

 
AFRONDING & GEBED (20)  
Rond met elkaar de ontmoeting af met gebed. We geloven dat God ons hoort als we bidden. 
 

• Neem de tijd om met elkaar God te eren met bijvoorbeeld een lied of 
dankgebed.  
 

• Bid (eventueel geknield) samen voor de gebedspunten die je hebt 
benoemd: wat willen jullie de Vader vragen? 
 

• Sluit af met het Onze Vader.  


